Of het nu de zonde van hoererij of boosheid of gierigheid
of kwaadaardigheid of jaloezie of moord of rebellie en het
debat tegen Gods woord of misleiding en leugens en
hypocrisie en kwaadaardigheid of fluisteren en
achterklapping of roddelen of haat tegen God en de mens,
of trots en roem of ongehoorzaamheid aan de ouders of
een ongerechtigheid, het is een hindemis, de ene barriere
tussen jou en God. Wat zal ik doen? Verlaat van de zonde,
accepteer de Heere! Vraag naar de reinigende vloed van
Zijn bloed om je te reinigen van de binnenkant. Op je
knieén, bidden, schoon zijn en vemieuwd. Maar éénleven!
Slechts één waarheid! Slechts een belemmering! Wat een
verstandig gedachte. "Komt dan, en laat ons samen
rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw: al waren 1zij
rood als karmozijn zij zullen worden als witte wol. Indien
gij gewillig en gehoorzaam, zo zult gij het goede van het
land eten "(Jesaja1:18-19).

Slechts één leven, en het is lang zo erg kort en onzeker.
Hoe oud ben je? Niet veel tijd blijft! Denk en handel op
deze dingen.

Uw vrijheid in onze zorg. U kunt bij ons terecht voor gebed,
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aﬁeeen vos

"En gelijk het den mensen gezet is eenmaal te sterven en
daarna het oordeel" Hebreeén 9:27. Maar als we sterven,
is er niet een kans om terug te komen en weer te leven? Is
er een enkel leven - slechts één - om te leven? Ja, maar
één leven. Wat een angstaanjagende besef: "HET IS
GEZET"! "EENMAAL TE STERVEN" "EN DAARNA HET
OORDEEL! Is de dood zeker? Is er een dag van oordeel? Is
er een beloning voor een leven van zondige loopbaan,
zonder een tweede kans om te leven? "HET IS GEZET"
EENMAAL TE STERVEN "" NA DIT, HET OORDEEL ".

Wat voor rekenschap zou je geven? Wanneer je aan het
einde van de weg komt, wanneer de laatste bel zou
rinkelen? Wanneer de plezieren van het leven ophouden
te vermmaken zijn, wanneer prachtige gebouwen en
bewerkingen niet meer genotvol zijn? Wanneer je op de
rand van de eeuwigheid staat, wat rekenschap zou je
geven? Geen twijfel, je zou vertellen van kerk
lidmaatschap de doop en de bevestiging van de
maandelijkse bijdrage van tienden betalen, van uitstapjes
naar de heilige landen en eigengerechtigheid! Maar je
antwoord zou buiten Christus om zijn als je leven op aarde
zonder Christus was geweest. En je hoop zou verloren zijn!
De hoop van de hemel zou worden vervangen met de
realiteit van de hel. Wat is je hoop? Het zou athangen van
wat jou beslissingis nu - wijs of anderszins!

“Want al onze dagen gaan henen door Uw
verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een

gedachte. ... Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een

Maar een leven! En slechts één WAARHEID dat telt voor
tijd en eeuwigheid! "Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon, opdat een iegelijk
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven" (Johannes 3:16). "Gij zult Zijn naam heten JEZUS;
want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden" (Mattheus
1:21). "God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat, terwijl wij
nog zondaars waren, Christus voor ons gestorven is"
(Romeinen 5:8).

Slechts één WAARHEID! Geloof en handel naar deze
waarheid. Vertel de Heere van je zondige toestand,
zondige daden en zondige staat. Vraag naar Zijn vergeving
en vraag de Heere in je leven en het hart te komen, je
Verlosser te worden. Als je dat doet met oprechte, stevig
berouw, geloven vanuit het hart als je bidt. Christus zal
komen in je hart met vrede en onuitsprekelijke vreugde
overspoelen je zel. En je zal de ENIGE EEN ERVARING
hebben dat een doel in je leven zal zetten. "SLECHTS EEN
LEVEN"; SLECHTS EEN WAARHEID; "SLECHTS EEN
ERVARING." Denken handel op deze dingen.

Maar een leven! En er is slechts een belemmering voor de
doorstroming van Gods liefde te stoppen in het leven:
Slechts één hindernis - zonde

... Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de

dag der zaligheid! (2 Corinthiérs 6:2b)

wijs hart bekomen ” (Psalmen 90: 9,12)



